
Liturgische schikking Stille Zaterdag, 19 april 2025, Oostwold 
gemaakt door Lineke Hut en Zwanie Akkerman 

De stilte van het graf. De rauwe rouw. 
Vele vrouwen kijken toe. Een rijk man stelt zijn graf beschikbaar, en zorgvuldig wordt Jezus te 
ruste gelegd. 
Toch is de rust nog niet weergekeerd in Jeruzalem. 
Je weet immers nooit wat de volgelingen van Jezus gaan doen. 
Dood is dood, en dat moet gegarandeerd worden. Een steen.  
Intussen klinkt op Stille Zaterdag al de paasboodschap: ’Hij is opgewekt!’  
En in de paasnacht klinken de klokken en jubelen we het uit: Hij leeft! 

Schikking 
Er ligt een doek over de schikking, zodat we niet kunnen zien dat wat komt. 

We worden stil.  
Dat wat komen gaat 

is bijna zichtbaar 
als een lentetuin in het donker! 


